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Het feest gaat door!
door Arie van der Stoep

Eén groot feest was het, 2000 jaar geleden, daar in Jerusalem! Duizenden mensen kwamen tot

geloof, dag na dag! Maar niet alleen dat was een feest. Want behalve dat ze tot geloof in Jezus

de Messias kwamen en werden gedoopt, vervulde God hen bovendien met zijn Geest.

Dit was iets volkomen nieuws: dat God zijn Geest uitstortte op zoveel mensen tegelijk. En ook daarna,

voortdurend en voortdurend weer. Gods kracht kwam over hen en veranderde hun leven. En daardoor

ook hun samenleven. Met als gevolg: het ontstaan van een enorme gemeente, die vol kracht,

blijdschap en eenheid was en vol van verlangen om voor elkaar te zorgen en Gods liefde met elkaar en

anderen te delen. (1)

Ook voor vandaag!

En dat feest ging door! Elke keer, dat mensen tot geloof in Jezus kwamen en in zijn naam werden

gedoopt, kwam Gods Geest over hen. Dat gebeurde in Jerusalem, Samaria, Damascus en zelfs op reis in

schaars bewoond gebied. En zo steeds verder in al die landen waar de apostelen en al die andere

discipelen kwamen. Met blijdschap gaven ze het Evangelie door aan de inwoners en allen die ze

ontmoetten. Lees maar het boek Handelingen. En ook de brieven van de apostelen.

En... dit feest gaat nog steeds door. Overal op de wereld wordt het Evangelie verkondigd. En overal

waar mensen hun hart openen en God de leiding over hun leven geven, worden zij vervuld met zijn

Geest.

Want het is ook voor vandaag! In Handelingen 2:32 zegt Petrus dat de belofte van de Heilige Geest

niet alleen voor zijn toehoorders, de Joden, is, maar ook voor allen die verre zijn (= voor alle volken van

de wereld - AvdS), zovelen als de Heer, onze God, ertoe roepen zal (= voor al die mensen aan wie Hij het

Evangelie laat verkondigen - AvdS). (2)

Vol

Als je, net als ik, een verlangen hebt naar de kracht van God in je leven en naar zijn leiding, bid dan dat

Hij je vervult met zijn Geest. Hij zal het doen! (3) En zijn Geest zal je leren hoe je een persoonlijke relatie

met Jezus en met de Vader kunt krijgen. Hij zal je leven vol maken van zijn aanwezigheid en liefde.

Vraag het aan Hem. En wees niet tevreden, voordat je merkt dat Hij je gebed heeft verhoord!

Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 2:41, 44, 46-47.

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen

toegevoegd.

En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk.

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten

hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van hart. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het

gehele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.



(2) Handelingen 2:38.

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en laat u dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van

uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

(3) Lucas 11:13.

Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw

Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden!
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